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DE CRISISJAREN

Nederland zucht onder een crisis, in de 
jaren dertig. De werkloosheid is hoog, 
de lonen voor de mensen die wel werken 
zijn laag. 

Dat is de juiste voedingsbodem voor 
het nationaal-socialisme: veel mensen 
zijn teleurgesteld door de armoe en 
verwachten niet dat de democratie hun 
nood gaat oplossen. 

In Nederland ontstaat de Nationaal-
Socialistische Beweging  (NSB). 

In Duitsland beginnen de nazi’s aan hun 
opmars. November 1938: overal worden 
synagogen aangevallen, Joodse winkels 
vernield. Agressief, racistisch. Het ware 
gezicht van fascisme. Beetje bij beetje 
schuift Europa op naar een oorlog.

jaar

“BEETJE BIJ BEETJE SCHUIFT EUROPA OP NAAR EEN OORLOG”

De crisisjaren

Crisisjaren, in de rij voor slecht betaald werk.    Bron: Noord-Hollands Archief

Voetgangers aanschouwen een Joodse winkel in Berlijn die beschadigd is in de Kristallnacht, 10 november 1939.
Bron: United States Holocaust Memorial Museum, courtesy of the National Archives and Records Administration, College Park, Maryland.

Op kaart hierboven staan steden waar synagogen zijn vernield.
Bron: Courtesy of the U.S. Holocaust Memorial Museum, 
Washington, DC - USA
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